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Het Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middaglied  
(Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder) 

 

 

Voor degenen die schilderen in de kerk, 

die poetsen, koffie zetten, boekjes drukken, 

die met liefde doen het onbetaalde werk. 

Zeg eens even: hoe blijf dit steeds maar lukken? 

 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder, niet zonder ons! 

 

Voor misdienaars in de liturgie, 

lectoren, kosters, bezig tot het ‘Amen’, 

voor de koren, met hun energie. 

Ieder weet: we doen het allemaal samen.  

 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder, niet zonder ons! 

 

Voor degenen met acties in de wijk,  

die collecteren, voor missie en voor vrede, 

en voedselbank, want velen zijn niet rijk. 

Ontferming moet gedáán, niet slechts beleden. 

 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder, niet zonder ons! 

 

Dit is het Dank-Je-Wel-Vrijwilligers-Middaglied. 

Dus bedankt: u helpt de kerk met velen. 

’t Zijn uw handen, ’t is Gods Geest, en anders niet. 

Ga zo door! Nu klinkt uit alle kelen: 

  

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder, niet zonder ons! 


